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ORDE VAN DIENST 
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam  

23 maart 2025   

3e zondag van de 40-dagentijd 

 
 

SAMENKOMEN 
 
Orgelspel 
 

Woord van welkom – door de ouderling  

 
Aansteken van de kaarsen 

 
Lied 281 vers 1 t/m 3 Wij zoeken hier uw aangezicht 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
   God, houd uw oog op ons gericht: 
   Kyrie eleison! 

 
2 Wanneer het donker ons verrast, 

   houd ons dan in uw goedheid vast: 
   Kyrie eleison! 
 

3 Verschijn ons als de dageraad, 
   Gij, zon die ons te wachten staat: 

   Kyrie eleison! 
 
 

Stilte 
 

Bemoediging en groet  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 
A: AMEN 

 

Lied 281 vers 4 t/m 6: 
4 Gij roept ons met een nieuwe naam 
   uit dit genadeloos bestaan: 

   Kyrie eleison! 
 

5 Dat ieder die zich tot U wendt 
   de gloed van uw genade kent. 
   Kyrie eleison! 

 
6 De zon straalt van uw aangezicht 

   en zet ons leven in uw licht. 
   Amen. Halleluja! 
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Gebed om ontferming 

Na ‘zo bidden wij’: Heer, ontferm U over ons 
 
Lied 274 vers 1 en 3 Wij komen hier ter ere van uw naam 
1 Wij komen hier ter ere van uw naam 
   rond de verhalen die geschreven staan, 

   wij schuilen weg als vogels in het riet 
   zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 
2 Ontferm u God, kyrie eleison, 
   wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

   kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
   zonder u raken wij de liefde kwijt. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed rondom de Schriften 
 

Kindermoment 

 
Lucas 13,1-9 

 
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard 

geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei 
tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, 
maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit.” 8 Maar 

de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 
eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. 9 Misschien zal hij dan het 

komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 
 
Lied 982 In de bloembol is de krokus 

1 In de bloembol is de krokus 
   in de pit de appelboom, 

   in de pop huist een belofte: 
   vlinders fladderen straks rond. 
   In de koude van de winter 

   groeit de lente ondergronds, 
   nog verborgen tot het uitkomt, 

   God ziet naar de schepping om. 
 
2 Elke stilte kent zijn zingen,  

   zoekt een woord en melodie,  
   ieder duister wacht een morgen  

   in dat licht is alles nieuw. 
   Het verleden bergt de toekomst,  
   wat die brengt, je weet het niet,  

   nog verborgen tot het uitkomt,  
   God alleen herschept en ziet. 

 
3 In ons einde is de aanvang,  
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   in de tijd oneindigheid, 
   in de twijfel ligt geloven, 
   in ons leven eeuwigheid, 

   in de dood het nieuwe leven,  
   overwonnen alle strijd, 

   nog verborgen tot het uitkomt,  
   God alleen herkent die tijd. 

 
Verkondiging 
 

Orgelspel  
 
Lied 344 Wij geloven één voor één 

1 Wij geloven één voor één 
   en ook samen: 

   de Heer is God en anders geen. 
   Amen, amen. 
 

2 Wij geloven in de naam 
   Jezus Christus, 

   gestorven en weer opgestaan, 
   Halleluja! 
 

3 Wij geloven dat de Geest 
   ook nog heden 

   de wereld en onszelf geneest, 
   Vrede, vrede. 
 

Onder het naspel komen de kinderen terug 
 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

 
Mededelingen – door de diaken  

 
Collecte – voor diaconie en kerk 

Ondertussen orgelspel 
 
UITEENGAAN 

 
Slotlied Lied 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   de wereld wil slechts strijd. 
   Al wordt het recht beleden, 

   de sterkste wint het pleit. 
   Het onrecht heerst op aarde, 

   de leugen triomfeert, 
   ontluistert elke waarde, 
   o red ons sterke Heer. 

 
2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

   de aarde wacht zo lang, 
   er wordt zo veel geleden, 
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   de mensen zijn zo bang, 
   de toekomst is zo duister 
   en ons geloof zo klein; 

   o Jezus Christus, luister 
   en laat ons niet alleen! 

 
3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   Gij die de vrede zijt, 

   die voor ons hebt geleden, 
   gestreden onze strijd, 

   opdat wij zouden leven 
   bevrijd van angst en pijn, 
   de mensen blijdschap geven 

   en vredestichters zijn. 
 

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   bekeer ons felle hart. 
   Deel ons uw liefde mede, 

   die onze boosheid tart, 
   die onze mond leert spreken 

   en onze handen leidt. 
   Maak ons een levend teken: 
   uw vrede wint de strijd! 

 
Heenzending en zegen 

Gezongen amen 
 
Orgelspel 

 
Collecte bij de uitgang 


